
Bezielingsavond Hoop en Wanhoop 

 

In de voorbereiding voor dit seizoen bezielingsavonden kwam het woord “Levenskunst” voorbij: hoe 

ga je om met het leven? Laat je je meedrijven met de stroom, of zwem je er tegen in? Vanuit die 

gedachte organiseren we drie avonden waarin we met elkaar hierover in gesprek willen gaan. 

In de eerste van deze avonden gaan we het hebben over Hoop en Wanhoop. In het Christendom is 

“hoop” een belangrijk thema, zoals bijvoorbeeld verwoord in de encycliek “Getuigen van de hoop die 

in ons leeft.”.  Maar naast hoop is er ook altijd wanhoop. Er kan zoveel over je heen komen, dat hoop 

een leeg begrip wordt. En toch... 

Als je hierover mee wilt praten, kom dan naar de bezielingsavond op woensdag 22 november om 

19.30 uur in zaal 1 van de Immanuel-kerk, onder leiding van Mieke en Huub. 

 

 


